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Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 januari 2026 

Voorganger: Ds. C. Bos, Benschop 
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Welkom en mededelingen 

Voorzang: Weerklank lied 350 vers 1, 3 en 7 

 

 

 

 

 

 

3 En wilt Gij ons de bitt’re beker geven 
met leed gevuld tot aan de hoogste rand, 

dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 
 

7 In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

Moment van stil gebed waarna Votum en Groet 

Zingen: OB Psalm 43 vers 3 en 4 

3 Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
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4 Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: Liedboek voor de Kerken (1973) Lied 118 vers 1 en 2 

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

Gebed 

Schriftlezing: Lukas 2: 36 - 40, tekst is vers 38 

36 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de 

stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar 
meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. 
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37 En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de 
tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht 
diende. 

38 En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de 
Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in 

Jeruzalem verwachtten. 

39 En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de 
Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar 

hun stad Nazareth. 

40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en 

vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. 

 

Zingen: OB Psalm 84 vers 1 en 2 

1 Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 

Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 

2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 

Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 

Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 

PREDIKING met als thema: ‘Anna’s verwachting’  
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Zingen: NB Psalm 91 vers 1, 5 en 7 

1 Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 

bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 

mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 

 
5 Maar gij moogt schuilen bij den Heer, 

geen kwaad bedreigt uw woning: 
gij hebt tot schild en tegenweer 
den allerhoogsten Koning. 

Hij gaf zijn engelen bevel 
dat u geen ding zou schaden; 

zij zullen u naar Gods bestel 
behoeden op uw paden. 
 

7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 

omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 

is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 

om hem nabij te wezen. 

 

Moment voor de collecten 

Gebed 

Zingen: Op Toon Hoogte (versie 2005) Lied 259 vers 1, 2 en 3 

Refrein: 

Glorie aan God (4x) 
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1 1 Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Z      Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.   

H      Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 

Refrein: 
Glorie aan God (4x) 

 
2 Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 

Refrein: 
Glorie aan God (4x) 

  
3 Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 

waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer!  
 

Refrein: 
Glorie aan God (4x) 
 

Zegen 

 


